
 
 
 
 

 
 

24 januari 

Gilles Dewavrin 

Geparfumeerde was 

Het decoratieve item dat van je huis een geurige thuis maakt, wordt hier verrijkt met navullingen van 

geparfumeerde was. Om jarenlang van te genieten … 

 

Een artisanale creatie, gemaakt in Frankrijk en Italië 

De geparfumeerde was van Gilles Dewavrin wordt ambachtelijk vervaardigd in Italië en Frankrijk. De houders zijn 

verkrijgbaar in aardewerk en in glas, en worden zorgvuldig en in beperkte oplage gemaakt door gepassioneerde 

ambachtslieden. Dat maakt van deze houders voor geparfumeerde was echte decoratieve pareltjes. Ze komen 

prachtig tot hun recht op enkele of dubbele schotels, die hier speciaal voor ontworpen zijn. 

 

 

Tea Garden Express 

De meest charmante manier om te reizen en een land echt leren 
kennen, is per trein. Laat je meevoeren door het landschap dat 
voorbij trekt, als een magische spiegel van een droom die 
werkelijkheid wordt. Thee, jasmijn, rozen … zijn de geuren die we 
hier onbewust mee associëren. 
Ze roepen de drang op om te vertrekken, naar een nog onbekende 
bestemming. Kerala is vlakbij, de nacht is zacht … We genieten van 
puur geluk, van onze kans om een stukje van deze uitgestrekte, 
fascinerende streek in India te ontdekken. 

 

 

 

Palazzo Citrus 

Een hotel kijkt uit over de Amalfikust. De enige toegangsweg is bezaaid met haarspeldbochten, 
iets wat mensen met hoogtevrees graag door de vingers zien. De weg leidt immers recht naar het 

paradijs ... 
Ze zijn met velen, zij die dit stukje van de wereld bewonderen. Het heeft 
immers alles weg van een romantisch filmdecor en ademt geschiedenis. 

DH Lawrence schreef er een deel van zijn ‘Lady Chatterley's Lover’, 
Truman Capote bracht er de nacht door met zijn aparte vriendengroep, de 

‘Swans’, en Slim Aarons werd dan weer vergezeld door zijn fototoestel. 
Een geur van oranjebloesem, citroen, cederappel en verbena zweeft rond 

op deze plek die al een eeuw lang gasten ontvangt en velen aan het 
dromen zet. 

 



 
 
 
 

 
 

Greek Summer 

Vijgen staan bekend als de favoriete vruchten van de oude Grieken. 
Augustus werd er gevierd als de vijgenmaand, want precies dan is 
de heerlijke vrucht op haar rijpst en sappigst. Voor mij staan vijgen 
synoniem voor zon en warmte. Ze roepen herinneringen op aan 
zomervakanties en pootjebaden. Ik moet ook denken aan de roman 
van Gerald Durrell, ‘My family and other animals’, die ik op de 
schoolbanken heb gelezen … Maar dat is al lang geleden. Je kunt 
niet aan Griekenland denken zonder de schoonheid van de eilanden 
op te roepen, van Hydra tot Corfu en al die andere. Een zomer te 
midden van die wit-blauwe huisjes, de nauwe en bochtige steegjes, 
met een turquoise zee die nooit veraf is. Een eenvoudig leven, 
gewijd aan bezinning, aan het genieten van heerlijk fruit en verse groenten. 

 

 

 

Midnight Tales 

Middernacht staat voor het begin van een nieuwe dag, een overgang die gevierd moet 
worden. Een verhaal dat zich afspeelt in de sereniteit van de nacht is 

hier uitermate geschikt voor. Het helpt om zacht en gestaag in te 
slapen, of om een droom voort te laten duren, ditmaal met de ogen 

open.  
De wereld van de verteller en van zij die naar de verhalen luisteren 
is gehuld in een geur van groene thee en munt. De sfeer is die van 

duizend-en-één nacht, een en al exotiek en betovering. Zo ga je 
slapeloosheid nog waarderen! 

 

 

 

 

Country Squire 

De sfeer van een plattelandshuisje, omringd door bossen en dieren die zich thuis 

voelen in de omgeving en in de tuin. Binnen treffen we de charme aan van een wat 

stoffig, warm interieur dat een geur verspreidt van mandarijn, kardemom, honing, 

kruidnagel en andere aroma’s. 

De eigenaar is wat bohemian en omringt zich graag met de dieren, met wie hij zijn 

leven, zijn bestaan en zijn hart deelt. 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

Flores de san Miguel 

 Geniet van de Mexicaanse warmte en folklore en laat je meevoeren door de geur van tuberoos 
en jasmijn, alom aanwezig in de tuinen van deze fleurige stad met zijn onweerstaanbare 

charme. Achter de half openstaande poorten verschuilen zich indrukwekkende barokke en 
neogotische herenhuizen, met tuinen en fonteinen die een en al 
elegantie en sensualiteit ademen. De meer bescheiden naburige 
huizen zijn geschilderd in felroze en verschillende tinten geel en 

verspreiden eveneens dat heerlijke, bedwelmende bloemenparfum. 
Deze scène komt nog beter tot haar recht in de verzengende zon die 

het geheel onvergetelijk maakt. 
 

 

 

 

 

 

Plum Tree Lodge 

 Ergens op een Schots eiland, hopelijk niet ver van de zee, 
vinden we een ietwat magische woning. Enerzijds heeft ze 
veel weg van een herberg die ruikt naar gekonfijte vruchten, 
peperkoek, amber en tabak. Anderzijds doet het geheel 
denken aan een majestueus en grandioos herenhuis, te 
vergelijken met een van die prachtige paleizen die je aan de 
Europese kusten met open mond kunt bewonderen. Maar 
hoe de scène er ook uitziet, ze geeft je sowieso zin om deze 
verleidelijke plek te bezoeken … Een ware kameleon, net 
zoals de reis langs tal van geuren die ermee samenhangt. 

 

 

 

 

 

Prijs 

Geparfumeerde was van 330 g: € 39  

Houder in aardewerk: € 75 

Geparfumeerde was in houder: € 114 

Enkele schotel: € 130 

Dubbele schotel: € 160 

 

 

 

 

Instagram  

@gillesdewavrinlifestyle 

 

Verkooppunten: 

Online: The invisible collection  

Brussel: Thierry Boutemy 

Gstaad: Menus Plaisirs, Galerie Caroline Freymond 


